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Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten

(een oud en veelzeggend spreekwoord)

Enige tijd geleden ontving ik een mailtje van een mij onbekend persoon. Hij vroeg zich

af wie de boekhouding van de stichting controleerde en noemde mij een slim

commercieel mannetje. Hij gunde me alle goeds, maar hij had zo zijn bedenkingen over

mijn integriteit. 

We leven in een tijdperk waarin mensen menen te kunnen zeggen wat er in hun hoofd

op komt, het tijdperk van de sociale media. Deze persoon trok dit ook door,

rechtstreeks naar mij persoonlijk via een mailtje. Moet je dat dan maar slikken? Nee, ik

niet!

Ik heb contact opgenomen  en duidelijk gemaakt dat ik voor zulk bericht totaal geen

begrip kon opbrengen. Dat heb ik gedaan in heel duidelijke bewoordingen. 

Ik ben de CEO van mijn stichting en draag daarover de verantwoording. Er is een

secretaris en een penningmeester die alles controleren en vastleggen, overeenkomstig

de verplichtingen van een ANBI-stichting. De financiële verantwoording verschijnt

ieder jaar op de website, voor ieder te lezen.  Als iemand zonder enig bewijs, zonder

enige degelijke onderbouwing een beschadigende bewering doet, dan kan ik dit niet

accepteren. Sinds 2008 zijn we bezig voor het welzijn van lepra-patiënten in India,

duizenden uren inzet voor de minst bedeelden, elke cent verdiend voor en besteed aan
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deze mensen om hen een meer menselijk bestaan te verschaffen. En dan zo’n bericht!

Ik hoop dat ik in de toekomst verschoond kan blijven van zulke beledigende en domme

mailtjes.

Het moest me even van het hart.

KORT BIE HOES

Onlangs heb ik enkele zeer geslaagde excursies verzorgd nabij Sweikhuizen. De start vond

plaats bij wandelcafé De Bokkereyer te Sweikhuizen. 

Bezoek aan: 

-het Stammenderbos met historische verhalen over de Bokkenrijders, de echte geschiedenis

-boerderij Stammen met bewonersgeschiedenis

-Stammenderweg (de holle weg naar Terborgh) met natuur, landschap, historisch gebruik

-wegkruis bij Terborg met verrassende geschiedenis

-Terborg met bezoek aan de binnenplaats, het huis, de huiskapel en het eiland achter

Terborgh, bouwhistorie, bewoning, gebruik

-via De Dreesj en bos terug naar De Bokkeryer

Afstand 3 kms, circa 3 1/2 uur.

Onderweg verrassende hap/stap/slok verrassingen met o.a. wijn en snacks.

Verdere invulling van het programma in overleg.

Interesse? Vorm zelf een groep (25-30 pers.) en kom eens praten.

Succes verzekerd.

MIEN KLEINKÈNJER



Onze dochter Cecile, getrouwd met Antonio Campo, woont al circa 17 jaar in schitterend

Madrid. Voor Annelies en mij een prima vakantiebestemming, waarvan we gebruik maken om

heel Spanje te verkennen. Het kon niet beter!

Onze kleinkinderen, Abel,12 jaar, en Casilda,10 jaar, komen heel graag naar Spaubeek. Zij

kijken er iedere keer weer naar uit om met opa naar het Stammenderbos te gaan.

Bitterballen bij De Bokkereyer en Biesenhof zijn een vanzelfsprekendheid. Beide schatten

spreken vloeiend Spaans en Nederlands en Engels gaat ook prima. Ze verstaan beide

Limburgs en Abel zegt zelfs: opa, doe mós Limburgs kalle, wat hij zelf ook al aardig kan.

Chauvenistisch is hij ook. Hij zegt steeds weer: Limburg is de sjoanste provincie van

Nederland.

Dat ik nog lange tijd met hen mag rondlopen in onze mooie omgeving.

‘t zeen de klein dènger/kènjer die ‘t doon!

﻿EIN MEKKELIKKE VRAOG

Regelmatig vragen mensen mij hoe lang ik nog doorga met de activiteiten voor

mijn Stichting Pavlos Culture-Adventures. Een gemakkelijke vraag, het antwoord

is echter  moeilijk. Ik hoop in december 78 te worden. Nog steeds verzorg ik

activiteiten voor verenigingen en dat gaat me nog goed af. Bovendien beleef ik er

nog altijd veel genoegen aan en kan ik daardoor mijn lepra-vrienden in India

helpen om hun levens gemakkelijker en menselijker te maken. Als ik geen plezier

meer zou hebben aan mijn werk, dan was mijn beslissing om te stoppen gauw

genomen. Ik ervaar mijn inzet voor de lepra-patiënten nog steeds als zeer eervol

en nuttig en die voldoening geeft me veel positieve energie. Probeer maar eens

op te houden met iets wat je graag doet. In de loop der jaren ben ik al minder

actief geworden. Je wordt ouder en het lichaam geeft wel wat waarschuwingen,

iets wat mijn vrouw ook doet! Toch wil ik nog even doorgaan. Sivananda

Rehabilitation Home in Hyderabad rekent op mij. Er is nog werk aan de winkel.



NOG ZO’N GEMAKKELIJKE VRAAG

Wie neemt het van jou over als je stopt?

Eerlijk gezegd houd ik me totaal niet bezig met deze vraag. Voortdurend achterom kijken is

zinloos (anders had Onze Lieve Heer ons ogen gegeven in het achterhoofd). Te ver vooruit

kijken is ook zinloos. Zolang ik lichamelijk en geestelijk kan, zal ik waarschijnlijk actief blijven.

Gaat het niet meer, dan laat ik in India iets achter waar ik vroeger nooit van had kunnen

dromen. Het lepra-centrum heeft een reusachtig positieve ontwikkeling doorgemaakt, mede

door mijn activiteiten. Dat neemt niemand ons af: nieuwe huisjes, nieuwe zaal voor de

patiënten, medische apparatuur, zonne-energie installatie. Nee, er staat niemand klaar om

het van mij over te nemen. Heeft iemand interesse? Kom eens praten. Eerlijk gezegd, zie ik

dat niet gebeuren. Je kunt niet regeren over je graf heen. Ik ben dankbaar voor hetgeen ik

heb bereikt in India en voor het plezier dat ik mensen hier heb kunnen verschaffen met mijn

excursies e.d.

Este doad bès greujt ‘r graas op diene boek.

SAMENWERKING MET STICHTING WILDE GANZEN

Wilde Ganzen is een goede doelen stichting. Zij doen goed werk op het gebied van

onderwijs, landbouw, gezondheidszorg etc. Zij ondersteunen organisaties die hulp

bieden over de hele wereld. Als WG instemt met een project, dan verhogen zij het

ingelegde bedrag met 50%. Afgelopen jaar zijn bij het lepra-centrum in Hyderabad 15

leprozen-huisjes gerealiseerd. Onze stichting heeft €30.000 ingelegd en WG heeft dit

bedrag verhoogd met €15.000, dus totaal €45.000.

Dit jaar zouden nog eens 12 huisjes gebouwd worden. Dit is veranderd, op verzoek van

de lepra-patiënten zelf. Er wordt nu een grote zaal gebouwd voor 20 personen.

Bovendien wordt een zonne-energie installatie aangelegd. Pavlos Culture-Adventures

heeft €43.444 bijgedragen en WG €21.722, totaal €65.166. De bouw is begonnen. Als ik



in januari in Hyderabad kom, hoop ik de eerste resultaten te zien.

Misschien vraagt u zich af: hoe kom je aan zoveel geld? Het antwoord luidt: door

keihard te werken, zuinig met geld om te gaan en door een buffer op te bouwen

waarvan op het juiste moment gebruik gemaakt is. En natuurlijk ook dankzij mijn

trouwe, vaste donoren en WG.

REIZEN IN INDIA

In januari en februari gaan enige mensen op eigen gelegenheid, dus zonder mij, India

bezoeken. Deze reizen zijn door mevrouw Bharathi van reisorganisatie TOURSEED en

mij voorbereid, in overleg met de deelnemers. Een koppel gaat een gedeeltelijke

fietsreis-taxi reis maken in Zuid-India. Een ander koppel en dochter gaan een Zuid-

India taxi rondreis maken met een verlengde strandvakantie. Mijn vrouw en ik maken

een reis van 14 dagen van Delhi naar Hyderabad, waar we het lepra-centrum bezoeken,

waarna we een maand gaan overwinteren aan de zuidkust. Vervolgens wordt een

Rajastan reis van drie weken gemaakt met een groep. 

India is een prima vakantieland. Moderne infrastructuur, goede hotels, zeer

servicegerichte hotelmedewerkers, goede restaurants met heerlijke gerechten en heel

veel bezienswaardigheden. Met twee en een half jaar India-ervaring mag ik zeggen dat

India een voortreffelijke en veilige keuze is. 

Voor meer informatie kunt u altijd bij mij terecht.



ACTIVITEITEN VOOR GROEPEN/VERENIGINGEN

Ook in 2026 verzorg ik activiteiten, enkel bedoeld voor groepen/ verenigingen, dus

niet voor individuele geïnteresseerden, bijvoorbeeld:

Eifel dagtocht, Aken excursie, Luik excursie, Alden Biesen/ Tongeren excursie,

Bokkenrijders-excursie, dagtocht Europees Parlement te Brussel, dagtocht Brussel,

beamer-presentaties over India en andere landen(zie website), holle wegen wandeling,

etc. Neem vrijblijvend contact op.

DAGTOCHT BRUSSEL

Nieuw in mijn programma is de dagtocht Brussel. Er wordt o.a. een bezoek gebracht aan het

schitterende Afrika-museum, de Goedele kathedraal, de Grote Markt, het Beursgebouw en

de Koninklijke Sint Hubertus Galerijen (winkelcentrum). Er is volop gelegenheid om op eigen

gelegenheid de sfeervolle straatjes in het centrum te bezoeken.



2026

Mijn vrouw Annelies en ik wensen iedereen een gezond en voorspoedig 2026 toe. Sta

klaar voor elkaar, samen kunnen we veel en het geeft immens veel voldoening. Door

anderen gelukkig te maken, maak je jezelf gelukkig.

Zonder jullie is mijn mooie werk onmogelijk. Geef me hoop!

Mochten jullie, geheel vrijblijvend, mijn lepra-vrienden willen steunen, dan kan dat via het

hierna genoemde bankrekeningnummer van de stichting:

 NL78 RABO 0120593416

t.n.v. P.H.G. DE WIT

STICHTING PAVLOS CULTURE-ADVENTURES

o.v.v donatie lepra-India

De donaties komen voor 100% aan de patiënten ten goede.

Bij voorbaat hartelijk bedankt.

Als ik een donatie ontvang via de bank, dan probeer ik steeds een bedankmailtje te sturen.

Soms lukt dat niet, omdat ik geen mailadres heb van de betreffende persoon of een

mailadres niet kan koppelen aan de bankgegevens van de schenker. Mijn dankbaarheid

krijgt u via dit bericht alsnog.



Pavlos Culture-Adventures Foundation is een ANBI-stichting [Algemeen Nut Beogende

Instelling]. Dit wil o.a. zeggen dat giften geheel fiscaal aftrekbaar zijn. Voor nadere info ga naar

de website www.culture-adventures.nl. Kijk onder het kopje HOME en klik op giften fiscaal

aftrekbaar. Klik daarna op Periodieke gift in geld. Hierbij is de donatie 100% aftrekbaar. Op

deze wijze heeft u nog meer plezier van uw donatie. Bel gerust voor nadere info.

CONTACT

Paul de Wit

CEO Stichting Pavlos Culture-Adventures Foundation

Soppestraat 3

6176 AN Spaubeek 

Nederland

tel: [0031][0]46 4433661

Email: pavlosw@hotmail.com

Website: www.culture-adventures.nl
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